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Zondag 8 juni 2025 Zuid
Kleur van de zondag: rood

Mededelingen

Pinksterzondag
Deze zondag vieren we samen ons Pinksterfeest. Wat valt er te ontdekken aan

dit ‘feest van de Geest'? Zingen is twee keer bidden en wat is het dan fijn om ons
door de cantorij mee te laten nemen om al zingend bekende en nieuwe liederen
rond Pinksteren te zingen. Van harte welkom om 9.30 uur.

Ds. Loeki van der Laan

Collecte Pinksterzending

Kerken Myanmar bieden traumahulp aan
jongeren en aardbevingsslachtoffers. SRR
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die [~ i
in 2021 plaatsvond, onder voortdurend :
geweld en ernstige voedseltekorten. Het
land werd eind maart ook nog eens
getroffen door een zware aardbeving.
Veel kinderen en jongeren zijn door al
het (natuur)geweld getraumatiseerd,
maar praten over wat je meemaakt is in
Myanmar een groot taboe.

De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze
getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving.
De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt
de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. Kerk in
Actie steunt via het programma zending de kerk in Myanmar. Geef aan de collecte
of maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Veenendaal o.v.v. ‘Collecte Pinsterzending Myanmar’ of doneer online. Meer
lezen: www.kerkinactie.nl/jongerenmyanmar. Hartelijk dank voor je gift.

Van de bloemengroep

Tussen en op de puinhopen van deze wereld, is er de hoop dat de Geest ons blijft
inspireren om het goede te doen. Gras roept op om in beweging te blijven. Het
rood, verwerkt in deze schikking, is de verklaring voor de liturgische kleur.
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Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar Kitty Siebel, revalidatie Charim, Engelenburg.

Meeleven met

We leven mee met Arnold en Henny van 't Hoog. Een tijdje geleden kreeg Henny
te horen dat ze uitbehandeld is, zoals dat in medische taal heet. Ze is dankbaar
voor al die jaren dat de kuren bijgedragen hebben aan levensverlenging. Nu
breekt er een andere fase aan, die getekend wordt door afscheid nemen. Henny
voelt een duidelijk verval aan krachten. Laten we in ons gebed aan haar en haar
dierbaren denken.

Vorige week heeft Anneke Lavooij een heupoperatie ondergaan. Inmiddels is ze
alweer zover dat er buiten een kort rondje gelopen kan worden. We wensen haar
een voorspoedig herstel en genoeg geduld toe.

Ds. Loeki van der Laan

Rijn van Dijk is vorige week in verband met benauwdheid door hartklachten weer
opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheidssituatie is kwetsbaar. Er wordt nog
gekeken of er eventueel mogelijkheden zijn om hem verder te ondersteunen. Rijn
en Janka hebben ons meeleven en gebed nodig in deze moeilijke tijd.

Ds. Coby de Haan

Doe je mee met Bijbel.com?

We lezen in drie bijeenkomsten
gedeelten uit het Bijbelboek Job.
Als er één figuur in de bijbel de
levensvraag van het waarom in alle
toonaarden heeft uitgeschreeuwd,
is het wel Job.

Job is de verpersoonlijking van de
lijidende mens. Hij protesteert tegen
onverdiend lijden. Het Bijbelboek
Job bevraagt ons beeld van God,
ons geloof. Hoe ga ik zelf om met
de vraag van het lijden, als ik zie
wat er wereldwijd mensen wordt 2
aangedaan? Of als het lijden mijzelf, één van mijn geliefden, treft? We gaan in
Bijbel.com daarover met elkaar in gesprek. We laten ons ook inspireren door
verbeeldingen van Job in de kunst. Er is in deze drie bijeenkomsten ruimte voor
eigen vragen en input.

- 11 juni: Het lijden dat Job overkomt: “God, waarom?”;

- 18 juni: De Anti-woorden van Jobs vrienden;

- 25juni: God komt aan het woord.

Locatie: Kerkenraadskamer van de Petrakerk, ingang Dennenlaan 5. Tijd: 20.00-
21.30 uur. Aanmelding: drs.jdehaan@gmail.com.

Ds. Coby de Haan
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SLOTEVENT
wmiddengeneratie

Wie/wanneer/waar?

Vrijdag 20 Juni

Start: 20 uur tot plm. 21 uur

Verzamelen bij: House of Bird
Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg 47

Wat gaan we doen? Eerst al wandelend in gesprek om
af te sluiten met een hapje en een drankje.

Meenemen: een goed humeur en eventuele anderen!

Boekentafel viert 25-jarig jubileum Dick Vogelezang

Een aantal actieve vrouwen in de Goede Reede vond het rond 1992 wenselijk dat
de gemeente meer kennis maakte met de grote veelheid aan nieuwe religieuze
boeken. Boekhandel van Kooten wilde graag meedoen en bood een forse korting
aan, zodat ook met de verkoopactiviteiten in de kerk konden worden gesteund.
Dick Vogelezang zorgde voor een tafel en was vanaf het begin niet alleen een
goede afnemer van nieuwe boeken, maar deed al snel mee met de initiatiefgroep,
die 's zondags achter de boekentafel staat. Dick had er kijk op, droeg suggesties
aan en werd steeds meer de spil van de boekentafelgroep. Inmiddels is hij 25 jaar
lang de motor geweest, die ervoor zorgde dat de boekentafel zich vernieuwde en
meeging naar de Petrakerk.

Na zoveel trouwe jaren, vindt Dick het nu tijd voor nieuwe mensen om de kar te
trekken. Namens de boekentafel en de gemeente willen wij Dick hartelijk danken
voor al zijn inspanningen voor de boekentafel en hem gelukwensen met dit
jubileum.

PGV Wandeling

Zaterdag 14 juni 2025, ongeveer 16 km. Start 9 uur
naast de Petrakerk op de Dennenlaan. Vanaf de
Petrakerk samen met zo weinig mogelijk auto’s naar
het startpunt van de wandeling (ongeveer een half uur
rijden). Neem zelf iets te eten en te drinken mee voor
onderweg. Opgeven tot vrijdagavond 13 juni 20 uur
per mail aan zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefonisch bij Geert Flobbe,
06-25577943. Vermeld je 06-nummer bij aanmelding en geef aan of je wilt
meerijden of zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen er met jou meerijden?
Zie verder de Samen Eén.
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Samen zingen op zondagavond

Zondagavond om 19.30 uur is er weer ‘Samen zingen op
zondagavond’ in De Open Hof, met deze keer een
prachtig Pinksterprogramma! Bent u, ben jij er ook bij
tijidens deze laatste zangavond van dit seizoen? De
avond duurt ca. een uur en na afloop ben je welkom voor
een kop koffie of thee. ‘Komt laat ons deze dag met heilig
vuur bezingen!’

Collecten en kijkcijfers zondag 1 juni

Opbrengst collecten Diaconie Hip Helpt € 341,70
Kerk € 292,00

Kijkcijfers Direct 110
Opname 67

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

A

o \/

17
% Protestantse Gemeente

g "R
<« N

« 4
O W



http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

